
De dag erna 

 

Van alle kanten en van alle leeftijden 

van allerlei straten, buurten en wijken 

waren honderden gekomen 

Met een naam in hun gedachten 

om nooit te vergeten. 

 

Ze hadden alleen, samen om met meerderen 

hun huis verlaten om er weer terug te keren. 

Het was er niet minder leeg dan toen ze gingen 

Was het er anders leeg  toen ze terugkeerden. 

vergeten  dat hoeft nooit. 

 

Je mag gedenken, je mag herinneren, de naam noemen 

Je mag nog eens huilen en nog eens verhalen 

Kreeg je kracht  van al die mensen in dat park 

van al die gezichten verlicht rondom de vuren 

Ga je anders verder de dag erna. 
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